
 

Het secretariaat is bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur, tel. 024 - 344 14 46. 

secretariaat@ontmoetingskerk.net   -   www.ontmoetingskerk.net 

Vieringen 
 

13/14 april  Hand. 3,13-15.17-19 en Lc. 24, 35-48 

za. 18.30 uur Eucharistieviering 

  Vg. Els Geelen en pater Ruud Willemsen 

   m.m.v. Encore 

zo. 11.00 uur Eucharistieviering - Eerste Communie 

  Vg. Els Geelen en Albert de Jong 

   m.m.v. Kinderkoor 

 

17 april   Hand. 8,1-8 en Joh. 6,35-40 

wo. 9.00 uur Eucharistieviering 

  Vg. Macair Wegman 

 

20/21 april  Hand. 4,8-12 en Joh. 10,11-18 

za. 18.30 uur Woord- en Communieviering 

  Vg. Roland Brans en Cobi Voskuilen 

   m.m.v. Samenzangkoor 

zo. 11.00 uur Eucharistieviering 

  Vg. Roland Brans en Cobi Voskuilen 

   m.m.v. Mediorenkoor 

 

24 april   Hand. 12,24-13,5a en Joh. 12,44-50 

wo. 9.00 uur Liturgische viering 

 

 

 

Met deze QR-code kunt u  

een bijdrage overmaken  

aan de parochie. 

De code is geldig  

t/m 17 april 

 

 

 

� De Aanloop en het Luisterbankje 

De Aanloop is elke woensdag- en vrijdagmorgen van 

10.00 tot 11.30 uur open voor een kopje koffie of thee 

en een praatje.  

U bent welkom voor een kaarsje, een praatje of even 

rust op het Luisterbankje op dinsdag- en donderdag 

van 10.00 tot 11.30 uur. 

 

Mededelingen 
 

� Jubileum De Aanloop 

25 jaar koffie met aandacht 

“Ik zag dat gele uithangbord met ‘de Aanloop’, ik kom 

even kijken wat dat is”. 

Eén van de gastvrouwen vertelt: “Iedere woensdag- en 

vrijdagmorgen ben je tussen 10:00 en 11:30 welkom 

om koffie te komen drinken. Je ontmoet andere 

gezellige gasten en er zijn gastvrouwen waarbij je je 

verhaal kwijt kunt. Wil je koffie of thee?” 

Binnenkort bestaat de Aanloop 25 jaar. Er zijn heel wat 

kopjes koffie geschonken, er is er veel gelachen en 

menig traantje weg gepinkt, vele verhalen vonden een 

luisterend oor. Op woensdagochtend 17 april staan we 

hier samen bij stil. Je bent van harte welkom om vanaf 

10:00 uur binnen te lopen. Maar op een eerdere 

datum komen mag natuurlijk ook! 

 

 

� Ruimte voor rouw 

Er is weer een nieuwe rouwverwerkingsgroep gestart. 

Bijeenkomsten op de donderdagochtend om stil te 

staan bij het verlies van een dierbare met gedichten, 

muziek en gesprek. 

Data: do. 18 april, 16 en 30 mei en 13 juni van  

10.30 - 12.00 uur. 

Begeleiding en meer info: Joska van der Meer, 

joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net. 

 

 

� Vrijwillig(st)er gezocht  

 bij de Voedselbank Nijmegen Overbetuwe 

Wie wil het telefoonteam komen ondersteunen met  

de taak bij verhindering vervangende telefonisten in  

te roosteren en de telefooninstructie up-to-date te 

houden. Daarnaast incidenteel inzetbaar zijn als 

telefonist(e).  

U werkt vanuit huis en op de tijd die u wenst. 

Reacties: opcoordinator@voedselbanknijmegen.nl. 

Voor meer info: 06 2714 3400. 

 

 Mededelingen 
   Parochie Heilige Drie-eenheid 

Weekend 

13-14 april 

2024 



 

Zo bereikt u de Ontmoetingskerk: 

Secretariaat:  ℡  344 14 46 

dinsdag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur 

 

Voor noodgevallen buiten deze tijden verwijst het 

antwoordapparaat u naar de bereikbare medewerk(st)er 

adres: Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen 

 

e-mail: secretariaat@ontmoetingskerk.net 

 

website: www.ontmoetingskerk.net 

 

U kunt zich abonneren op de digitale versie van het mededelingenblad door een e-mail te sturen aan: 

okmededelingen@ontmoetingskerk.net. U ontvangt dan elke week het mededelingenblad per e-mail. 

Kopij voor het mededelingenblad kunt u sturen aan: redactie@ontmoetingskerk.net - uiterlijk woensdag 12.00 uur. 

Voorjaarsprogramma: Pelgrimeren 

Pelgrimeren is van oudsher op weg gaan naar een 

heilige plaats, zoals bijvoorbeeld Santiago of Lourdes. 

Tegenwoordig worden mensen pelgrim vanuit 

verschillende motieven: religieuze maar ook sportieve 

en sociale redenen of om voor zichzelf vast te stellen 

wat belangrijk is in hun leven.  

In april-mei kun je bezig zijn met pelgrimeren door: 

• Reizen zonder weg te gaan met luisteravonden,  

• Inspiratie uit de pelgrimsoorden Iona (24 april): 

samen wat eten en bidden en ervaringsverhaal 

van een pelgrim, en Lourdes (7 mei 15 uur), 

• Pelgrimage dichtbij: samen stukje van de weg 

naar Santiago lopen, Hemelvaartsdag 9 mei 

bedevaart Katwijk of vroege ochtendwandeling 

van Beek naar de Stevenskerk.  

 

� Een muzikale pelgrimstocht 

Datum: 18 april; Tijd: 19:30 - 21:45 

Zaal: Kerkzaal en on-line 

Samenstelling en presentatie: Wim Koopmans 

Technische ondersteuning online: Lolle Wynia 

Als pelgrims wandelen we door muziek die met 

pelgrimeren verbonden is. We maken kennis met 

muziek van 20e- en 21e-eeuwse componisten en we 

luisteren naar prachtige renaissance koormuziek. 

De pelgrimsroute naar Santiago de Compostella 

leverde veel Middeleeuwse liederen op: in het Spaans, 

in het Frans, in het Latijn, al dan niet met instrumen-

tale begeleiding. Een paar ervan beluisteren we. 

Ook zijn er gregoriaanse gezangen die tijdens de 

getijden klonken en die herinneren aan pelgrimeren. 

Het programma wordt met PowerPoint beelden 

ondersteund en mondeling toegelicht. Een 

programmaboekje maakt de presentatie compleet. 

 

� Iona maaltijd en viering 

Datum: 24 april; Tijd: 18:00 - 

18.00 uur Maaltijd en verhaal van een pelgrim 

19.30 uur Ionaviering i.s.m. de Cantorij 

Iona is een bijzondere pelgrimsplek in Schotland.  

Uit de hele wereld komen er mensen voor een week 

bezinning. De Iona Community is een oecumenische  

gemeenschap van mensen met verschillende sociale 

achtergronden en uit verschillende christelijke 

tradities. Kom kennismaken met de spiritualiteit en 

bijzondere eigen muziek van de Iona community en 

luister naar het verhaal van een pelgrim die er 

verbleef. Natuurlijk eten we ook samen. 

Meer info:  

www.iona.org.uk/ en www.ionacommunity.nl/. 

Graag opgegeven voor het eten via 

secretariaat@ontmoetingkserk.net. 

 

 
� Emmaus… opzoek naar jou! 

Ken je dat? Je bent op zoek naar geluk en ontmoet een 

geweldig iemand. Hij inspireert je en belooft een 

betere toekomst. Dit overkomt Kleopas en Maria. Maar 

dan… grote teleurstelling: geheel onverwachts 

verdwijnt hij uit hun leven. Weg droom, weg toekomst 

vol geluk. En radeloos keren ze terug naar hun dorpje, 

Emmaüs. Maar onderweg komt er een vreemdeling op 

hun pad, die een stukje met hen meeloopt… Zaterdag 

20 april om 14.30 uur wordt deze musical door KOEMI 

opgevoerd in de Maria Geboorte Kerk te Nijmegen.  

De kosten zijn normaal 9,99 euro per persoon. Als je 

boekt via secretariaat@ontmoetingskerk.net dan 

kosten de kaartjes nog maar 4 euro per persoon.  

Wij als kerk willen namelijk dat deze super leuke 

musical voor iedereen betaalbaar is.  

 

 
� Relieken van de heilige Bernadette 

De relieken van de heilige Bernadette uit Lourdes zijn 

deze maand in Nederland. Vanaf donderdag 25 april 

zijn ze in Den Bosch. Zondag 28 april is er een speciaal 

programma voor gezinnen. Er wordt een vossenjacht 

gehouden rondom de kathedraal en het Sint Jans 

Centrum. Aanmelden voor de dag kan via 

aanmelding@bisdomdenbosch.nl o.v.v. Gezinnen 

Bernadette. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Het programma begint om 13.30 uur en eindigt om 

16.45 uur. Meer info via pastor Els Geelen. 


