
 
 

Thema: Vruchtdragen in Verbondenheid met God en Jezus.  

Symbolen: de Druivenrank, of de wijnstok. De druiven als vruchten van de rank. 

De Bijbel die open ligt bij de lezing uit Johannes 15. Het Licht staat voor God en 

Jezus. De kleur groen is de kleur van Hoop, zichtbaar in de ondergrond maar ook 

door de klimop, die door de hele schikking gaat als teken van Gods Trouw. 

De 3 rode rozen verbonden met elkaar: Vader, Zoon en Heilige Geest.  

Deze staan voor de Liefde, verwoord in het Evangelie van deze zondag. 

Komende week heeft ds. Wouter Slob studieverlof. Ds. Janneke Ruijs uit Groesbeek 

neemt waar. Voor dringende zaken kan contact worden opgenomen met de scriba 

dhr. Gerband Hoek. (Tel. 024 3565177 / Mob. 06 16300328). 

Maranathakerk, 5 mei

Niet deze zondag, maar volgende week zondag, op 5 mei, kunt u na de dienst in de 

Maranathakerk weer brieven meenemen om te sturen naar regeringen van landen 

waar mensenrechten worden geschonden (versturen kan digitaal of per post). Voor 

verzending per post kunt u dan in de kerk postzegels kopen (€5 voor drie 

buitenlandpostzegels). 

Ontmoetingskerk, 7 mei, 15.00

Mariaviering en het verhaal van een pelgrim dinsdagmiddag 7 mei 15.00 uur.  

 

de Refter, Ubbergen, 9 mei, 7.45

Houd je van samen wandelen? En ben je benieuwd wat we op deze christelijke 

feestdag te vieren hebben? Doe dan mee. Je bent van harte welkom! Ook bij de 

koffie en thee en bij de viering om 10.00 uur in de Stevenskerk. 

Op 9 mei, ’s morgens om 7.45 uur ontbijt in de Refter (Rijksstraatweg 37, 

Ubbergen), daarna een wandeling van 5 km naar de Stevenskerk in het centrum van 

Nijmegen. Deze activiteit is georganiseerd door de Protestantse Gemeente 

Nijmegen/Landwijk, Parochie Heilige Drie-eenheid en Stadskerk Nijmegen (OCP). U 

kunt met bus 80 terug naar de Refter. De kortste route om te lopen is 3,5 km. Voor 

informatie: Marije Klijnsma (marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl/tel.06-19047440). 
 

Bikkels, Goffertstadion t/m 10 mei

Happietaria, hét pop-up restaurant voor het goede doel, gerund door christelijke 

studenten uit Nijmegen, hopen €30.000 op te halen voor veilig drinkwater in 

Oeganda. U kunt uw steentje nog bijdragen tot en met 10 mei door gezellig een 

happie te komen eten in het restaurant, geld te doneren, of een avondje mee te 

draaien. Reserveren/doneren/meer info: Happietaria.nl/nijmegen. Adres: Bikkels in 

het Goffertstadion, Stadionplein 1 Nijmegen. Door dit project hopen zij een stukje 

van Gods liefde te laten zien aan Nijmegen en omgeving. Ze zouden ontzettend 

geholpen zijn met uw steun, en hopelijk tot ziens bij Happietaria! 

Ontmoetingskerk, 12 mei, 9.30

Opening van het labyrint tijdens de PGN dienst op zondagmorgen 12 mei om 9.30 

uur en tijdens de RK viering om 11.00 uur 
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werkgroep. Liturgie & Eredienst, Yolande 

van Dijk, Roelf Groenhuis, Marleen 

Moggré, Nienke Noijen, Liesbeth 

Smallegange, Anja Smit 

  
Jenneke v.d. Streek 

  
Alfred Grakist 

  
Deze gaan met een hartelijke groet van 

de gemeente naar……….  

  
De diaconale collecte in de dienst is 

vandaag bestemd voor algemeen 

diaconaal werk. 

De tweede collecte is bestemd voor 

PGN: onderhoud gebouwen. 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 

collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

  
Maranathakerk 

5-05 9:30  Mevr. Drs. Hettie 

  Oudelaar 

Stevenskerk, Hemelvaartsdag 

9-05 10:00  O.C.P. 

Ontmoetingskerk 

12-05 9:30 Ds. Wouter Slob 
  

zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt 

ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt 

u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-

nijmegen.nl 
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Oud.:  Keren wij ons stil tot God 

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  

Intredelied: Lied 655: 1, 2, 3, 4 en 5 

                      

Oud:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

 die trouw is tot in eeuwigheid 

Oud:  die niet loslaat het werk van zijn handen 

 
    

Oud.:  Schepper en Behoeder van al wat leeft, 

Allen: wees in dit uur hier aanwezig met Uw woord en  

 laat het ruimte scheppen in de diepten van ons  

 hart. 

Oud.: Laat Uw woord ons vrijmaken van onmacht en 

angst, zó dat het ons helpen kan in vrijheid en 

vreugde de kunst van het leven aan te gaan. 

Allen: Laat het ons richting wijzen en wek ons verlangen 

naar goedheid en vrede voor ieder mens. 

Oud.: Blijf ons bezielen met Uw levenskracht, 

Allen: dat wij zo samen blijven voortgaan op de weg van 

het leven, met U als onze metgezel. Amen. 

Oud.: Omwille van de mensen die zich afgescheiden 
voelen van de wereld en van de mensen om zich 
heen, van zichzelf en misschien wel van U, 

Allen: roepen wij: Heer, verbind U met hen. 
Oud.: Omwille van de mensen die de moed hebben 

opgegeven nog te kunnen delen met anderen, of 
niet meer weten hoe, 

Allen: roepen wij: Heer, deel Uw leven met hen. 
Oud.: Omwille van de mensen die verbinding zoeken met 

U en met de wereld, maar ook voor onszelf 
Allen: roepen wij: Heer, zie naar ons om. Laat ons leven 

naar U toe. Amen.  

 
Zingen:  Glorialied 304: 1, 2 en 3 

Aandacht voor de kinderen die naar de nevendienst gaan. 
Kinderlied: Jezus is de Goede Herder  

 

: Deuteronomium 4: 32 - 40 

Zingen:  Lied 330 

: Johannes 15: 1 - 10  

Zingen:  Lied 656: 1, 2 en 3 

(allen) 

Ik geloof in een God die hart heeft voor de mensen,  

Die ik niet kan zien maar Die zichtbaar wordt als mensen 

zich liefdevol inzetten voor elkaar. 

 

Ik geloof dat God met een liefdevol oog naar mij kijkt  

en mij graag tot bloei ziet komen en vrucht ziet dragen,  

tot heil van mijzelf en van de mensen die op mijn weg 

komen.  

 

Ik geloof in Jezus Messias, in wie ik de mens zie zoals God 

die heeft bedoeld. 

Hij ziet in mij een mens, een kind van God. 

 

Ik geloof in Zijn Geest, die mij de ogen opent voor 

medemenselijkheid, voor liefde en gerechtigheid. 

Ik geloof dat Hij zicht geeft op de toekomst. AMEN 

 

acclamatie: Lied 1005 

Onze Vader (NBV21) 

Onze Vader in de hemel, 

laat Uw naam geheiligd worden,  

laat Uw koninkrijk komen, laat Uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons 

iets schuldig is.  

En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het 

kwaad.  

Want aan U behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit,  

in eeuwigheid. Amen.  

  

Slotlied: Lied 838: 1, 3 en 4 

gevolgd door driemaal gezongen Amen. 


