
Coördinatoren secties/stadsdelen

Dukenburg:  Kees van Eerten, tel. 344 6984
Landwijk:      Paul van Woerkom, tel. 06 - 20978922
Lindenholt:      Jan Hertgers, tel. 377 8286
Oost:       Jaap Lootsma, tel. 360 6789
West:       Cor Sikkens, tel. 377 7795
Zuid/Centrum:  Gerbrand Hoek, tel. 356 5177

Geacht gemeentelid,

In januari start de Actie Kerkbalans. Zoals elk jaar geven 
we door middel van dit katern aan waarom deze week zo 
belangrijk is voor de gemeente. 
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in de protestantse 
gemeente Nijmegen/Landwijk. In Nijmegen zijn we samen 
gaan vieren. In Landwijk kunnen we nog steeds genieten 
van mooie diensten en prachtige wandelingen. We hopen 
dat de kerk ook voor u een plek is waar u zich gezien en 
gehoord voelt. Een plek waar u heen wilt gaan. 
Het jaarthema ‘Ga mee’ is in ieder geval erg toepasselijk 
voor onze gemeente.  

Ook komend jaar willen we weer mooie bijeenkomsten en 
kerkdiensten organiseren in de drie kerken. Kerkdiensten 
waarin we elkaar zien en horen. Kerkdiensten die betekenis 
hebben voor ons individueel, maar ook als gemeenschap. 
Kerkdiensten waarin we Gods liefde mogen ontvangen en 
leren hoe we deze kunnen doorgeven. 

Naast de kerkdiensten 
hebben we natuurlijk 
ook andere 
bijeenkomsten waar-
in samenzijn centraal 
staat. Denk maar eens 
aan de mooie wan-
delingen of de vele 
activiteiten die wij met 
de parochie doen. 

Om deze vieringen 
en bijeenkomsten te 
houden beschikken 
wij gelukkig over een 
predikant, een kerkelijk 
werker en diaconaal 
werker.  

Kerkbalans 2024 van start

Naast de diensten houden zij zich bezig met pastoraat en 
diaconaat en werken zij samen met vele vrijwilligers om 
aan Gods woord uiting te geven en door te geven aan de 
volgende generatie. We zijn hoopvol om een kerkgemeen-
schap van betekenis te kunnen blijven in de stad Nijmegen. 

Het kost naast de inzet van vele mensen ook geld om deze 
mooie bijeenkomsten te organiseren. Vaak willen we niet 
vanuit het geld denken, maar toch willen we via de actie 
Kerkbalans u vragen om een bijdrage. Zo kunnen we ook in 
2024 door blijven gaan en werken aan de toekomst. 
U bepaalt welk bedrag u kan missen voor de kerk. 
We hopen dat u aan ons kenbaar wilt maken welk bedrag 
dit is door het invullen van de papieren die u in januari 
ontvangt. Wie vandaag geeft, geeft voor de kerk van mor-
gen! Die gelooft met ons in een kerk met toekomst, een 
kerk waar geluisterd en waar je gehoord wordt. Een kerk 
waar je ‘mee gaat’. Een kerk waarin je mee mag doen. 
Een kerk voor ons allemaal. 

College van Kerkrentmeesters

Doe je mee? De actieweken zijn van 13 t/m 27 januari



In de Ontmoetingskerk wordt samen met de parochie 
gekeken naar de brede inzet van het gebouw. Ook daar 
is de vraag of het gebouw meer verhuurd kan worden op 
momenten dat de kerkgemeenschappen het pand niet 
nodig hebben. Ook hierbij kunnen we mensen gebruiken 
die hierin willen meedenken.

De gemeente Nijmegen/Landwijk kent een rijke historie 
en dat is ook te zien in het financieel beheer. Er zijn nog 
rekeningnummers bij de verschillende banken die hoorden 
bij kerkgebouwen die helaas als zijn afgestoten. 
Gemeenten die zijn samen gegaan in Nijmegen/Landwijk. 
Langzaam proberen we grip te krijgen op de vele rekenin-
gen. We saneren een aantal om zo meer duidelijkheid te 
krijgen over de inkomsten en uitgaven. 

Helaas zijn we ook nog steeds op zoek naar iemand die het 
college voorzit en die het secretariaat op zich wil nemen. 
Het zou fijn zijn als we komend half jaar versterking zouden 
kunnen krijgen om zo het werk te verlichten, maar ook het 
werk in de toekomst door te kunnen geven aan mensen 
met nieuwe energie en ideeën.

In de paar maanden waarin ik nu kerkrentmeester ben, 
heb ik duidelijk aangegeven wat mijn beschikbare tijd is. 
Tijd is ook voor mij schaars. Mijn gezin en werk vragen 
ook om aandacht en tijd. De tijd die ik kan inzetten helpt. 
Helpt om de kerkgemeenschap Nijmegen/Landwijk 
financieel te kunnen organiseren. 
Doe jij ook mee?

Evelien Cortjens - van Merkerk
kerkrentmeester

Al een tijdje kampt het College van Kerkrentmeesters met 
een tekort aan kerkrentmeesters. Mensen die hun kennis 
en tijd willen inzetten voor de gemeenschap.  
Kerkrenmeester is een diende taak waarbij je kijkt hoe de 
kerk zodanig financieel georganiseerd kan worden dat we 
het woord van de Heer door gegeven aan een ieder die 
het wil horen, nu en ook in de toekomst. 

In de paar maanden dat ik kerkrentmeester ben, is mij 
duidelijk geworden dat er heel wat bij komt kijken. 
Rekeningen moeten betaald worden. Met het geld 
moet verantwoordelijk om gegaan worden en de ook 
de gebouwen hebben aandacht en liefde nodig. 

Het vermogen dat we hebben vraagt om verantwoordelijke 
keuzes. Hoe gaan we om met het vermogen en hoe laten 
via het vermogen ook zien wat het woord van de Heer is. 
Kortom kunnen we via beleggingen ook uiting geven aan 
het verantwoordelijk zijn voor de aarde die de Heer ons 
gegeven heeft. Daar zouden we graag als college een plan 
op willen maken. Helaas hebben wij te weinig kennis van 
beleggingen en zijn dus op zoek naar iemand die dat wel 
heeft en ons zou willen adviseren. 

De Maranathakerk is volledig in ons bezit. Graag delen 
we dit gebouw met de buurt, zodat we een kerk zijn in 
de wijk en dat we een open gemeente zijn. 
Vorig jaar vertelde Jan Hertgers al in dit katern dat we in 
gesprek zijn met Perfect Place. Die gesprekken zijn nog 
steeds gaande. Hierbij hopen we nog steeds dat we zorg 
units kunnen realiseren voor mensen die dat nodig hebben 
en de drempel naar de kerk lager te maken. 

 Kerkrentmeester:   een dankbare en 
                             verantwoordelijke taak

Waar mensen werken worden fouten gemaakt
U heeft afgelopen week via de post de papieren voor 
Kerkbalans ontvangen. Dat was niet de bedoeling. 
Deze hadden eigenlijk verspreid moeten worden via 
de lopers. Helaas is in het besteltraject iets misgegaan, 
waardoor alle enveloppen naar huis zijn gestuurd.  

Maar waar mensen werken worden ook zaken weer 
rechtgezet!
Begin januari komen de lopers bij u langs. U kunt uw
toezegging in de antwoordenvelop afgeven aan de 
loper. Als u niet thuis bent, ontvangt u een envelop 
met een antwoordnummer van het kerkelijk bureau. 
U kunt dan uw toezegging daarin doen en via de post 
versturen. 
Mensen met een periodieke gift zullen van de lopers 
een brief ontvangen waarin staat dat ze al jaarlijks 
geven en dat ze deze Kerkbalans als niet verzonden 
hoeven beschouwen. 

Excuses voor het ongemak!

     Wat financiële gegevens uit de begroting 2024



Ook in 2023 werden mooie activiteiten georganiseerd. 
Sommige kosten veel geld. Sommige activiteiten zijn 
kosteloos. Maar alle activiteiten hadden waarde. 
Hieronder een paar mooie activiteiten van 2023.

Pelgrimswandeling

Regelmatig worden er pelgrimswandelingen vanuit de 
Bartholomeus kerk georganiseerd. Een wandeltocht om tot 
bezinning en ontmoeting te komen. Een activiteit die niet 
veel kost maar wel waardevol is. 

Dienst met veel kinderen
In het najaar vindt altijd de 
dienst met veel kinderen 
plaats in de Stevenskerk. 
Inmiddels is het een samen-
werking geworden tussen 
de PGN, de studentenkerk 
en het OCW. 

In 2023 hadden we een opbrengst van €263.000 begroot. 
We hopen dat 2024 meer inkomsten gaat opleveren. De 
rente op het vermogen is hoger geworden en we zijn beter 
in staat om de gebouwen te verhuren. Daar zullen de extra 
inkomsten uit komen. Natuurlijk hopen we ook dat de bij-
drage aan de kerkbalans hoger zal worden in 2024. 

In 2023 hadden we begroot dat we € 395.228 aan kosten 
zouden hebben. We verwachten dat die kosten nauwelijks 
dalen. Natuurlijk hebben we minder kosten aan de dien-
sten omdat we nu om en om dienst hebben in de Ontmoe-
tingskerk of de Maranathakerk. Helaas zijn kerkdiensten 
maar een klein deel van de kosten die we als gemeenschap 
maken. De meeste kosten zijn gemoeid met de gebouwen 
en de salarissen. 

     Waar gaat al dat geld naar toe? 
     Een greep uit de activiteiten die we jaarlijks doen

De kinderen luisterden ook dit jaar naar een mooi verhaal 
van Kikker en voor iedereen was er een leuke activiteit om 
te doen. Ook de drie dominees hadden er zichtbaar veel 
plezier in. Een activiteit die geld kost. Gelukkig kunnen we 
met deze activiteit aan vele kinderen het woord van de 
Heer doorgeven. 

Kleutervieringen
Een paar keer per jaar vindt een kleuterviering plaats. 
Speciaal voor kinderen van 0-6 jaar. Daarin beleven ze een 
verhaal en zingen ze met hun papa en mama liedjes. Ook 
hier werken we samen andere kerkgemeenschappen. Een 
activiteit die een beetje geld kost maar erg waardevol is 
voor zowel de kinderen als de ouders. 

Bijbellunch
Een keer in de maand wordt de bijbellunch georganiseerd. 
Voor deze lunch hoef je alleen maar een bijbel en je lunch 
mee te nemen. Samen wordt een Bijbeltekst gelezen die 
de zondag daarna ook in de dienst terug komt. Samen 
lezen en praten over geloof. 

Nee, financieel zijn we ook 
voor 2024 niet in balans. We 
zullen ook in 2024 
interen op het vermogen 
van de kerk. We hebben het 
geluk dat er in het 
verleden er zoveel is 
gegeven aan de kerk, dat we 
vandaag de dag nog steeds 
daarvan gebruik 
kunnen maken. 

We zijn een gemeente met 3175 leden.  Als iedereen 
geeft wat die kan missen, dan raakt de kerk steeds 
meer in balans. 

Kerk in balans?

     Wat financiële gegevens uit de begroting 2024



Steunt u onze gemeente via Kerkbalans? Wist u dat u dan misschien meer kunt geven, zonder dat het u extra geld kost?

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is door de overheid 
erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn ook uw giften aan de gemeente (en ook aan 
de diaconie) aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter 
een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van 
uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw 
aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar 
eenzelfde bedrag schenkt aan de gemeente of 
diaconie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: 
de drempel van 1% en het maximum van 10% vervalt dan. U krijgt zo 
meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en 
inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 49,5%.

Uw kerkelijke bijdrage als periodieke gift
Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage via de actie Kerkbalans. Deze kerkelijke bijdrage kunt u uitstekend doen in 
de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode van vijf jaar. 
En wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost.
Tip: Neem ook uw collectemunten/bonnen op in uw periodieke gift.
Voor een toezegging kunt u het best contact opnemen via de mail: kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl

Verzoek om bijdrage voor kerkblad Over & Weer
Eénmaal per jaar vragen wij u om een bijdrage in de kosten van ons kerkblad Over & Weer. 
Dit blad wordt maandelijks toegezonden aan leden van de Protestantse Gemeente te Nijmegen/Landwijk om hen te 
informeren over wat zich binnen onze kerkelijke gemeente afspeelt. 

De kosten van Over & Weer bedragen ca € 30 per adres per jaar. Wij zouden het op prijs stellen uw bijdrage te ontvangen 
om de kosten van drukken en verzenden te dekken. Een hogere bijdrage is uiteraard zeer welkom. U kunt uw bijdrage via 
internet bankieren overmaken op:

Mocht u geen prijs stellen op het ontvangen van Over en Weer dan verzoeken wij u dat door te geven, bij voorkeur 
via het e-mailadres kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl of anders telefonisch op dinsdag van 10:00 – 12:00 uur 
via telefoon 06 - 29 81 14 14.

Namens de Kerkenraad,  

Yvonne Sans
penningmeester College van Kerkrentmeesters

Steunt u uw kerk (al) met een periodieke gift?

Bankrekening:  NL04 INGB 0000 1264 36 
Ten name van: Protestantse Gemeente te Nijmegen 
Onder vermelding van: Kerkblad Over en Weer


